Christian Lacroix est né à Arles, d’une famille à la fois cévenole et provençale.

Tout au long de son enfance, il ne fera que dessiner, et créer ses propres modes. L’adolescent passe par la faculté des Lettres de Montpellier pour finir à Paris, à la Sorbonne et à l’École du Louvre, où il prépare un mémoire sur le costume au XVIIe siècle et le concours des conservateurs de musées.

Quelques rencontres déterminantes lui font prendre un autre chemin : Françoise, sa future femme, l’encourage à dessiner, et Jean-Jacques Picart, attaché de presse et conseiller pour les griffes les plus diverses, le fait entrer chez Hermès en 1978 pour y apprendre les bases. Il deviendra l’assistant de Guy Paulin, auprès duquel il apprendra les mélanges des matières et la modernité des allures.

En 1981, il rejoint la Maison Jean Patou et relève le défi de la Haute-Couture. Il lui redonne, avec Jean-Jacques Picart, les couleurs, l’extravagance des années 80. Ce travail est consacré en 1986 par un premier Dé d’Or, puis en 1987 par l’Award du créateur étranger le plus influent, décerné à New York.

Au même moment, ils rencontrent Bernard Arnault et s’associent pour fonder la Maison Christian Lacroix à Paris. La première collection de Couture oppose le retour excentrique aux racines bigarrées à l’uniformité minimaliste alors en vigueur. La seconde collection, inspirée du métissage des cultures, obtiendra un deuxième Dé d’Or en 1988.

Mais Christian Lacroix continue de dessiner pour la scène, tant pour le théâtre (Les Caprices de Marianne et Bérénice pour Lambert Wilson ; Phèdre à la Comédie Française pour lequel il obtient le Molière du Meilleur Créateur de Costumes…) que pour l’opéra (Carmen, Dido and Aeneas, Actéon, Theodora… et pour la Monnaie  Il Re pastore et Eliogabalo, tous deux mis en scène par Vincent Boussard) en passant par la danse (Le Beau Danube et Bonbon Viennois de Spoerli ; Thème et Variations et Joyaux de Balanchine ; Aschenbrödel de Zanella ; Shéhérazade de Bianca Li) et le cinéma (Les Enfants du Siècle de Diane Kurys).

En 2002, Christian Lacroix reçoit l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur. D’autre part, il a collaboré aussi à  des projets de design : le nouvel intérieur des trains TGV, l’intérieur des cinémas multiplex Gaumont, un hôtel dans le Marais à Paris. En parallèle à ces activités, il a écrit le livre Qui est là ? publié aux Éditions Mercure de France et a signé la couverture et les lettrines du Petit Larousse Illustré pour son centenaire en 2005.

Christian Lacroix werd geboren in Arles als kind van een Cevens-Provencaalse familie.  Lacroix was als kind reeds een verwoed tekenaar, die probeerde om zijn eigen modes te scheppen. Als adolescent komt hij via de letterenfaculteit van Montpellier  in de Sorbonne en de École du Louvre terecht. Daar werkt hij aan een verhandeling over kostuums uit de zeventiende eeuw en bereidt hij zijn deelname voor aan een wedstrijd voor museumconservators.

In Parijs ontmoet hij echter een aantal mensen die hem aanmoedigen om een andere weg te kiezen. Dankzij zijn toekomstige vrouw Françoise legt hij zich toe op het tekenen en via Jean-Jacques Picart – persverantwoordelijke en raadgever voor de meest uiteenlopende merken – kan hij in 1978 in de leer gaan bij Hermès. Hij wordt assistent van Guy Paulin, van wie hij leert om leert om diverse materialen en moderne vormen te verwerken.

In 1981 begint hij te werken voor Maison Jean Patou. Hij gaat de uitdaging aan om de haute-couture nieuw leven in te blazen  en doet, samen met Jean-Jacques Picart, de kleuren en de extravaganza van de jaren ’80 heropleven. In 1986 wordt zijn werk bekroond met een eerste Dé d’Or en in 1987, in New York, met een Award voor de meest invloedrijke buitenlandse ontwerper. Nadat het duo in diezelfde periode Bernard Arnault ontmoet, richten ze samen Maison Christian Lacroix op in Parijs. Hun eerste collectiespeelt een excentrieke terugkeer naar de bonte roots uittegen de eigentijdse minimalistische uniformiteit. Hun tweede collectie, geïnspireerd op de cultuurvermening wordt in 1988 bekroond met een tweede Dé d’Or.Christian Lacroix blijft altijd ontwerpen maken voor het theater (Les Caprices de Marianne en Bérénice van Lambert Wilson, en Phèdre in de Comédie Française, waarvoor hij de Molière du Meilleur Créateur de Costume ontving), opera (Carmen, Dido and Aeneas, Actéon, Theodora en voor de Munt Il re pastore en Eliogabalo, beide stukken in een regie van Vincent Boussard) en dans (Le Beau Danube en Bonbon Viennois van Spoerli, Thème et Variations en Joyaux van Balanchine, Aschenbrödel van Zanella en Shéhérazade van Bianca Li). Ten slotte vermelden we ook nog zijn medewerking als kostuumontwerper aan de film Les Enfants du Siècle van Diane Kurys.

In 2002 ontving Christian Lacroix de onderscheiding van Chevalier de la Légion d’Honneur. Daarenboven werkte hij mee aan projecten rond industriële vormgeving: het nieuwe interieur van de TGV, het interieur van de Gaumont-bioscopen en een hotel in de Parijse Marais. Hij schreef ook het boek Qui est là?, uitgegeven bij het Franse Éditions Mercure en tekende hij de omslag en de sierletters van de Petit Larousse Illustré voor zijn eeuwfeest in 2005.

