Wintermärchen : korte inhoud

Leontes, Koning van Sicilië, en Polixenes, Koning van Bohemen, zijn de beste vrienden. Ze houden al van kindsbeen af van elkaar. Op een dag, vele jaren nadat Leontes met de mooie Koningin Hermione was gehuwd, brengt Polixenes in Sicilië een bezoek aan zijn vriend Leontes. Ze brengen samen negen heerlijke maanden door, negen maanden ook waarin Hermione in blijde verwachting is van een gelukkig gebeuren.

Dan breekt de dag aan waarop de Koning van Bohemen naar huis moet terugkeren en afscheid wil nemen van de Koning van Sicilië. Maar Leontes wil niet dat zijn vriend hem verlaat, hij is te sterk aan hem gehecht, hij houdt van hem als van een broer; hij smeekt hem te blijven. De Koning van Bohemen kan dit verzoek niet inwilligen, hij vreest dat zijn afwezigheid zich reeds laat voelen in zijn land, hij vreest bij zijn terugkeer een ander op de troon aan te treffen… De vriend dringt aan, de vriend weigert nogmaals. Daarop wendt Leontes zich tot zijn vrouw en vraagt haar dat zij zou proberen zijn vriend in Sicilië te houden.

Op korte tijd slaagt Hermione hierin.

En Leontes zegt: “Mij antwoordde hij nee… Hoe vreemd.”

Plots, als door een bliksemschicht getroffen, doorboort een mateloze jaloezie het diepste van zijn ziel, verandert zijn gelaat, verandert zijn blik op zijn vriend en zijn vrouw: hij is er rotsvast van overtuigd dat Hermione de minnares van Polixenes is en dat het kind dat ze draagt diens kind is.

Vanaf dat ogenblik wordt het leven aan het Hof een ware nachtmerrie.

Leontes is niet langer voor rede vatbaar. Hij gelast de hofedele Camillo Polixenes te vermoorden: om aan Leontes grenzeloze waanzin te ontsnappen vluchten ze beiden naar Bohemen. Leontes onttrekt zijn zoontje Mamilius, de troonsopvolger, aan de invloed van de koningin: gescheiden van zijn moeder wordt het kind ziek. Leontes is er zeker van dat dit Hermione’s schuld is en sluit haar op in de gevangenis. Ze baart er een dochtertje. Hermione’s dienstmeisje Paulina toont het kindje aan Leontes, laat zien hoezeer het op hem lijkt, dat het wel degelijk zijn kind is. Maar hij ziet niets, hij wil niets zien, zijn waanzin reikt zelfs zover dat hij het kind wil laten omkomen in de vlammen! Na smeekbeden van de hofedelen wordt het meisje toevertrouwd aan de hoveling Antigonus die het wichtje ver weg, op een godvergeten plaats, aan het Lot moet overlaten.

De Koning doet zijn vrouw publiekelijk terechtstaan. Zwak en futloos tracht ze zich te verdedigen, wat hem alleen maar razender maakt, maar plots verkondigt het Orakel - want men raadpleegde het Orakel - zijn oordeel: “Hermione is onschuldig, haar dochter is wel degelijk het kind van Leontes.” Leontes zegt dat het Orakel liegt.

Ondertussen verneemt men dat de kleine Mamilius overleden is. Hermione zijgt neer en wordt afgevoerd. Haar dienstmeisje komt melden dat de Koningin het leven heeft gelaten.

Opnieuw als door een bliksem getroffen, beseft Leontes eensklaps de volle omvang van zijn waanzin…

De Tijd liep verder. We bevinden ons op de Boheemse kusten waar Antigonus, alvorens een beer hem verscheurde, Leontes’ dochter had achtergelaten. Ze is intussen zestien jaar oud, de verschrikkingen van haar eerste levensjaren beroofden haar van haar stem, en zoals iedereen weet ze niets af van haar afkomst – men noemt haar Perdita.

Perdita wordt bemind door Florizel, prins van Bohemen. De liefde is wederzijds maar speelt zich af in Perdita’s leefwereld van guitige straatrovers, een slecht passend hof voor een koningszoon… En precies dan duikt Polyxenes op, ongerust, vergezeld door een Camillo die vol heimwee is naar zijn dierbare Sicilië: hij is op zoek naar zijn zoon.

De twee vermomde mannen stellen zich voor aan deze bruisende hofhouding van zakkenrollers: het is feest en elkeen draagt zijn gestolen goed aan als gift voor het huwelijk van Florizel en Perdita. Polyxenes onthult uiteindelijk zijn ware gedaante, doet zijn wachters streng optreden, ontsteekt in een vreselijke woede, beveelt Florizel onmiddellijk deze liefdesrelatie met een vondelinge te staken en zet zijn eisen kracht bij met vreeswekkende dreigementen. Alleen achtergebleven met de jongelui raadt Camillo hen aan naar Sicilië te trekken waar de koning de zoon van de koning van Bohemen goed zou onthalen – het Sicilië naar waar hij hen stiekem hoopt te kunnen vergezellen…

In Sicilië, waar Leontes reeds zestien jaar lang zijn misstappen betreurt en zich – met de hulp van de onverzettelijke Paulina – verzet tegen de hovelingen die hem aanraden te denken aan een nieuw nageslacht, in dit Sicilië kondigt men de komst aan van de prins van Bohemen, vergezeld door de dochter van een stomme koning uit Lybië. In de war gebracht ontvangt Leontes Perdita en Florizel, maar weldra komt er een Boheems soldaat aangelopen die de gevangenneming van de prins vordert. Daarop verschijnt ook de koning van Bohemen terwijl Paulina, aan de halsketting die ze draagt, in Perdita Leontes’ dochter herkent: Polyxenes heeft spijt over zijn gewelddadig optreden en geeft zijn zegen aan het huwelijk van Florizel met de dochter van de koning van Sicilië.

Paulina, met alle anderen in haar voetspoor, leidt Perdita naar het standbeeld dat ze door Giulio Romano liet maken ter nagedachtenis aan Hermione. Haar beeldtenis is zo levensecht dat iedereen met verstomming is geslagen. Perdita zou het beeld willen aanraken, Leontes zou het willen omhelzen, maar Paulina houdt hen tegen: het beeld is nog niet droog. Niettemin beweert ze dat ze in staat is om het beeld te doen bewegen… Op verzoek van Leontes beveelt ze de muziek het standbeeld tot leven te wekken.

Het standbeeld zet zich in beweging: het is Hermione, ze leeft! Zestien jaar lang, verborgen door Paulina, wachtte ze op het weerzien met haar dochter – het orakel liet haar al die tijd hopen dat die nog in leven was. Leontes vraagt vergiffenis. Hij schenkt Paulina de hand van Camillo, en vervolgens verzoekt hij hen om hem weg te leiden naar een plaats waar ze elkaar woord en wederwoord kunnen geven over de rol van elkeen in deze grote spanne tijds.
